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‘ERKENDE BOEKHANDEL
Bruna Balkenende

Grote Kroght 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. (23-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiéle pasfoto’s

U kunt bij ons terecht voor:
Parti€le en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Tand Prothese Zandvoort
Bakkerstraat 2c
Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)

b 4
De specialist
in al uw

BLOEMSIERKUNST bloemwerken

J. BIUJS

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.;: 023 - 571 20 60




Kerkdiensten, ook via Kerkomroep.nl

Bijdrage collecten kunt u storten op de bankrekeningnummers:
Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780
Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

Zondag
Voorganger
Organist

Zondag
Voorganger
Organist

Zondag
Voorganger
Organist

Zondag
Voorganger
Organist

Zondag
Voorganger
Organist

Zondag
Voorganger
Organist

Zondag
Voorganger
Organist

27 juli
Ds. Mevr. J. Nak
Dhr. M. van Vuure

3 augustus
Ds. N. Paap
Dhr. M. van Vuure

10 augustus
Ds. Mevr. J. Nak
Dhr. C. Verschoor

17 augustus
Ds. N. Paap
Dhr. M. van Vuure

24 augustus
Dr. K.E. Bras

Dhr. A. Woudenberg

31 augustus
Ds. J.A.J. Seeleman
Dhr. W. Stroman

7 september
Ds. M.J. Vermeij
Dhr. C. Verschoor

Kerkdienst in Huis in de Duinen
Maandag 18 augustus 15.30 uur, voorganger Nynke Idema, geestelijk verzorgster

Taizé dienst

NL61INGB 0000089908

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Vrijdag 5 september 19.00 uur in de Dorpskerk
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Pride at the Beach

Formule 1

Startzondag



Agenda
Dinsdag 19 augustus ~ 19.00 uur Moderamen in Consistorie
Dinsdag 26 augustus ~ 19.00 uur Kerkenraad in Consistorie

Ziekte of Overlijden

Wanneer u bij ziekte bezoek wilt ontvangen vanuit

uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via de mail aan

Maaike Cappel, maaike.cappel@wijwijzer.nu CQNT
of na 16.00 uur tel. 06-2157 7391

Ook bij overlijden kan de familie contact opnemen

met de kerk via Maaike Cappel.



mailto:maaike.cappel@wijwijzer.nu

Van de Dominee

“Er is een dorp nodig om een kind op te voeden”
en “It takes two to tango”.

Na alle lieve, mooie woorden en gaven bij mijn vertrek, wil ik toch graag nog even
het laatste woord hebben; Heel hartelijk dank voor dit heel mooie afscheid met
haar mooie gaven en wensen die u mij gaf. Ik geniet —nu al een paar weken —
nog na.

Echter wat onderbelicht bleef op dit feest van de Geest, dat ik de mazzel had een
onderdeeltje te zijn van een heel mooi geheel. |k was steeds onderdeel van een
gezin, een gemeenschap en een dorp en zonder dit geheel had ik niets gekund
en ook niet genoten. En in die volgorde nu mijn dank.

Domineeskinderen halen vaak het nieuws omdat ze opgroeien in een heel
speciale situatie. Ze vormen onderdeel van een hechte gemeenschap waaruit ze
een aantal malen gerukt worden om weer onderdeel te worden van een heel
andere hechte gemeenschap en wel omdat hun vader of moeder het belieft om
weer een beroep uit een andere gemeenschap aan te nemen. Ze verlaten dan
weer hun woonplaats, hun school hun vriendenkring en de gemeenschap waar
ze, de kinderen van de dominee waren. Als kind van de dominee loop je namelijk
altijd wat meer in de picture en daarop moet je passend anticiperen; Van de
leuke aandacht moet je niet verwaand worden, tegen de kritische aandacht moet
je kunnen, soms word je naar voren geschoven soms moet je juist op de
achtergrond blijven. Het is een aparte aandacht en rol die je hebt vanwege je
vader of moeder. En gebeurt er iets urgents in de gemeente dan heeft de
gemeente altijd voorrang op jou. Dan nog iets dat lastig is; een gemeenschap
komt juist in haar vrije tijd samen daarom loopt de vrije tijd van de dominee
nooit gelijk aan de vrije tijd van zijn of haar gezin. Ik ben daarom mijn kinderen
Joanne en Yves zeer dankbaar.



Een andere lastige rol was weggelegd voor de partner van de dominee. Allereerst
omdat die juist achter de schermen vaak veel begeleiding moet geven aan die
domineeskinderen. Maar er is veel meer; Als predikant heb je altijd steun aan de
profielschets en taakomschrijving op grond waarvan je het beroep aannam,

de partner is altijd overgeleverd aan alles wat niet omschreven is. En ben je dan
ook nog vrouw dan heb je te maken met een rol die vanwege de individualisering
en de emancipatie enorm aan het veranderen was. Voor veel vrouwen was dat
individualiseren en emanciperen natuurlijk al lastig maar voor de vrouw van een
predikant lastiger omdat zij- “als vrouw van”- vaak ook onderwerp werd van
discussies die in die tijd plaatsvonden en de vele vaak onbewuste verwachtingen
die er in de gemeente leefden. Extra verwarrend als je ook nog uit een andere
cultuur komt. Daarom ook mijn heel hartelijk dank aan Nadia.

En natuurlijk moet ik ook al mijn gemeentes bedanken. Ik was namelijk predikant
in een tijd dat gemeenten het niet makkelijk hadden en veel geduld en begrip
moesten hebben. Geloof veranderde namelijk van een zekerweten in
geloofsweten, van waar in waarachtig, van recht in rechtvaardig, van
materialistisch in spiritueel en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Allemaal grote
veranderingen die met veel onvrede en leegloop gepaard ging.

Was de dominee vroeger iemand die je blind moest en kon geloven, de koers
uitzette en wist hoe het moest, ik moest laveren en zoeken en bij dat zoeken
hoort ook soms; terug keren op je schreden. Het meest kernachtig werd de pijn
in Abcoude verwoord- en nog wel door een hoogopgeleide persoon- die riep uit:
“Zeg nou gewoon, ‘God bestaat, punt uit!”” Maar volgens mij kon je dat nu juist
ook niet meer zeggen. Niet alleen omdat we leven in een tijd waarin iedereen zo
zijn eigen godsvoorstelling heeft en het dus nietszeggend is geworden maar
vooral ook omdat sommige van die godsvoorstellingen meedogenloos
verwoestend zijn omdat ze flink over de datum zijn. Catechisanten die zeiden niet
meer te geloven bedoelden vaak alleen maar te zeggen: in de godsvoorstelling
van mijn ouders geloof ik niet meer. In een pluriforme samenleving veranderde
mijn ambt omdat het geloof veranderde.

Ik dank mijn gemeente op Marken voor de mooie tijd en de ruimte die zij mij
gaven om dat ambt te leren. In Abcoude had ik het lastig omdat daar de
pluriformiteit polariteit werd; een leerzame periode maar wel pijnlijk. Rijsenhout
dank ik omdat ik daar leerde dat je wel degelijk een pluriforme gemeente kunt
zijn zonder te polariseren. En ook dank ik mijn twee naaste collega’s uit die
periode Jag en Frits.



En de kerkgemeente Zandvoort dank ik in het bijzonder omdat ik me verbonden
kon voelen met hun realistische kijk op kerk zijn. Het gaat niet om hoe verbinden
wij “beneden” met “boven” maar hoe verbinden wij ons met “beneden”; een
seculiere samenleving waarvan wij onderdeel zijn. Het was mooi dit met jullie te
mogen ondernemen en heel bijzonder omdat we dit met een heel klein clubje
aan vrijwilligers deden. Dit vroeg veel betrokkenheid en doorzettingsvermogen:
Hartelijk dank. Maar ook mijn complimenten voor de inzet, durf en trouw.

En dat, die verbondenheid met dat seculiere Zandvoort, beetje bij beetje lukte, is
ook te danken aan geheel Zandvoort, met mensen en onderdelen die, open
stonden en ons soms zelfs uitnodigden om mee te doen. Dank dus aan; de
burgergemeente, de Roomse gemeenschap, de zorginstellingen, de tehuizen, het
welzijnswerk, de media, de fotografen, de horeca, de muzikanten, de art
gemeenschap, de LHBTQ-gemeenschap.... Ik omschrijf alles wat ruim omdat het
geen lijntjes waren maar vele diverse lijntjes die mij/ ons verrijkten met heel
mooie ontboezemende contacten. |k was daarin bevoorrecht als gemeente
predikant.

Het gezegde luidt je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden, maar ik zou
ervan willen maken je hebt een dorp nodig om een kerkgemeenschap haar plaats
weer te geven. Dus niet alleen dank aan de kerk, maar ook dank aan het dorp.

Toen ik naar Zandvoort kwam werd mij verteld dat Zandvoort het meest
ongelovige dorp is van Nederland. Maar de vraag is dan natuurlijk; wat geloven
ze dan niet meer? Mijn bevinding is: het irrationele geloven ze niet maar het
relationele wel. En wat is het prettig om daar dan kerk te mogen zijn.

A dieu en hartelijk dank, John Vrijhof




Als de Liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou het strand de zee verlaten

Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren

En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond

Zou de zon niet langer stralen

De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs

Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou

En m'n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

Toon Hermans (1916-2000)




Van de voorzitter

Op dinsdag 15 juli heeft de kerkenraad vergaderd. lk zal u beknopt verslag doen
van wat er besproken is.

Veel kerkenraadsleden krijgen de vraag hoe het nu gaat, nu we een vacante
gemeente zijn. Vanwege de transitieperiode waarin we zitten is er voor gekozen
om voor 2 jaar een ambulant predikant in te zetten. Die hebben we gevonden in
de persoon van ds. Mirjam Vermeij. Zij zal zich vooral richten op het bezoekwerk
en uitvaarten voor haar rekening nemen. Vanaf 1 september is ze voor een
aantal uren verbonden aan onze gemeente. Om met zoveel mogelijk mensen in
één keer kennis te maken zal zij op zondag 7 september, startzondag, bij ons
voorgaan. We hopen u deze zondag te mogen begroeten bij de viering en de
aansluitende barbecue. Meer informatie hierover volgt in het volgende kerkblad.
Ik deel de kerkenraad mijn beslissing mee dat ik mijn bestuurlijke functie als
voorzitter neerleg. Deze functie is momenteel niet te combineren met mijn
privé- en werksituatie. Ik blijf wel kerkenraadslid. Het voorzitterschap wordt na
een unanieme stemming overgenomen door Maaike.

Henk Borger is en blijft vicevoorzitter en is bezig met allerlei zaken ten behoeve
van het voortbestaan van onze kerk (gebouw en gemeente).

We bespreken afspraken rondom de verhuur.

De website dient na het emeritaat van ds. Vrijhof aangepast te worden en de
recente goedgekeurde jaarrekeningen van diaconie en kerkvoogdij moeten op
de website gezet worden. Maaike en Madelief nemen deze taak op zich en om
meer mensen te bereiken worden ook Facebook en Instagram hierin
meegenomen.

Vanuit het college van diakenen een kort verslag van de bijeenkomst van Zorg
van Zandvoort. Verder gaan deze maand met het kerkblad de brieven voor
Solidariteitskas mee. We werken mee met Boaz, die zorgt voor een extraatje in
de zomermaanden voor de gezinnen rond de armoedegrens.

Vanuit het college van kerkrentmeesters de mededeling dat zij druk bezig zijn
een aantal zaken af te wikkelen en in gang te zetten m.b.t. het voortbestaan van
de kerk en haar gemeente.



De werkgroep Eredienst vraagt Madelief en Stef toe te treden tot de werkgroep
en mee te helpen met de voorbereidingen voor startzondag. Het thema van
komend jaar is:

“Kijk! laat je verrassen door het werk van Gods geest.”
In het weekend van 13 en 14 september zijn de Open monumentendagen.
We zijn benaderd of we hieraan mee doen. Hanneke gaat een rooster maken.
Bent u bereid om mee te werken kunt u dit aan haar doorgeven.
Madelief vraagt zich af wat er van haar verwacht wordt in haar functie van
ouderling. Dit is: Naast allerlei ICT technische zaken zich met name richten op
het bezoekwerk aan gemeenteleden.
De diaconie is gevraagd of er vanuit de kerkdienst in Huis in de Duinen door de
geestelijk verzorger een bloemetje gebracht mag worden aan een zieke. Dat is
akkoord.
We blijven het slotlied zittend zingen.
De zomeravondconcerten zijn niet doorgegaan, voorstel is om najaarsconcerten
te houden. We denken er over na of dit ook qua vrijwilligers te realiseren is.
De stoelen en tafel in de consistorie zullen een opknapbeurt krijgen.
Dan rest mij nog u een goede zomer te wensen. Laten we op elkaar letten zeker
met de hele warme dagen. Verder dank u voor het vertrouwen dat u in mij had
als voorzitter. De gemeente en kerk hebben een speciaal plekje in mijn hart en ik
ben dankbaar u zoveel jaren te hebben mogen dienen.

Yvonne

Zomer Expositie Agathakerk- Waalse Kruisweg

De expositie staat in het teken van Anto-Carte (1886-
1954); in zijn tijd een van de meest veelzijdige en
originele kunstenaars van Wallonié. De kruiswegstaties,
kleuren-litho’s, in de Antoniuskerk in Aerdenhout zijn
van zijn hand en gemaakt in de periode 1920-1925.
Daarnaast toont de expositie een Mariabeeld, gemaakt
door beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979). Hij is
vooral bekend geworden van het verzets-monument
‘De Dokwerker’. De expositie is te bezichtigen tot en
met 14 september (weekend Open Monumentendagen) op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-16.00 uur. Wij hopen u te mogen
verwelkomen.

Werkgroep Zomerexpositie Agathakerk
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Vanuit de diaconie

De diaconie heeft in juni weer vergaderd met haar diaconale partners in Zorg
voor Zandvoort.

Vanuit diverse initiatieven wordt (individuele) hulp en ondersteuning geboden.
Daarnaast zijn er vakantie activiteiten voor gezinnen die rond de armoedegrens
zitten. Hieraan heeft onze diaconie een bedrag gedoneerd waardoor gezinnen
een extraatje krijgen. In de krant heeft u kunnen lezen dat op het zomerfeest van
SKiP Zandvoort hier ook geld voor is ingezameld.

Deze zomer is er ook nog ruimte om 3 gezinnen of 1 ouder gezinnen met
kinderen in de basisschool leeftijd een vakantie van een week aan te bieden.
Vervoer van en naar de locatie wordt geregeld.

Verder zijn er plannen om half jaarlijks een kledingbank te organiseren. Dit staat
nog in de kinderschoenen en zal verder onderzocht worden.

Het maakt ons bewust dat er veel stille armoede is en mensen soms niet weten
waar ze terecht kunnen voor hulp. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.
Om te signaleren en mensen te wijzen op instanties die hen kunnen helpen of
om ons te wijzen op deze mensen/gezinnen.

We rekenen op u!

De komende tijd zullen we collecteren voor:

27 juli Stille hulp

3 aug diaconie algemeen

10 aug bloemenfonds

17 aug diaconie algemeen

24 aug voedselbank

31 aug diaconie algemeen

7 sept stille hulp

Dank u wel voor uw gaven. De diaconie

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)
IBAN nummer: NL 22 INGB 00 00 042 789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort
IBAN-nummer: NL 61 INGB 00 00 089 908

ING-nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL 12 INGB 00 00 478 305

DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780
Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie,
Zending of doel van de zondagse collecte.




Jaarrekening 2024 College van Kerkrentmeesters

Totale exploitatie Realisatie Begroting | Realisatie
2023 2024 2024
Baten
Kerkbalans 57.580,00 60.000 52.903,27
Kollecten 4.067,32 4.000 1.763,85
Giften 2.674,20 5.000 10.865,00
Solidariteitsfonds 00 1.500 4.000,00
Verhuur gebouwen 5.000,00 2.500 18.231,38
Rentebaten 661,45 9.000 1.416,00
Diverse ontvangsten 26,32 250 30,32
Totale baten 77.919,94 82.250 89.209,82
Lasten
Centrale traktementen en onkosten 80.275,59 80.000 83.053,88
dominee
Afdrachten (Quotum, Solidariteit) 3.707,98 4.250 5.698,07
Onkostenvergoeding (koster, 8.717,10 7.500 9.351,22
organisten, gastpredikanten
Kosten centrale ledenadministratie 0 100 30,00
Kosten kerkbalans 382,22 500 453,09
Controlekosten 822,80 800 847,00
Drukwerk/ abonnementen 850,51 500 342 .85
Kosten kerkblad 2.636,79 750 2.725,54
Onderhoud 4.065,73 5.000 3.366,49
Assurantiebelasting 5.558,59 5.000 6.722,73
Gas/Water/Electra/ Telefoon 28.711,98 30.000 17.645,56
Diversen 6.455,16 2.000 23.117,16
Bankkosten incl. betaalautomaat 1.227,84 400 996,66
PR incl. website 252,73 500 2.873,75
Kerkomroep 210,00 250 210,00
Koren 500
Betaalde rente 100
Totaal lasten 143.875,02 138.150 157.433,99
Saldo baten-lasten -65.955,08 -55.900 -68.224,17
Resultaat -65.955,08 -55.900 -68.224,17
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Jaarrekening 2024 College van Diakenen

concept
jaarrekening | jaarrekening begroting
2023 2024 2024

Baten
rente van banken 10,45 2.340,53 1.500,00
collecten 1.454,57 1.271,75 1.500,00
giften 10.803,51 1.405,00 1.800,00
d.t.z./diaconale aard (plaatselijk), in relatie met 53 groep 1.716,02 370,35 1.800,00
d.t.z./diaconale aard (regionaal/landelijk) 510,10 190,00 200,00
d.t.z./diaconale aard (wereldwijd) 4.150,45 569,75 300,00
stille hulp 0,00 365,10 0,00
reservering studiefonds 1.111,95 0,00 0,00

19.757,05 6.512,48 7.100,00
Lasten
kerkdiensten (incl.bloemenfonds) 1.114,24 1.160,46 700,00
overige kosten kerkelijke activiteiten. O.a. Opendeur bla 434,84 526,00 750,00
afdrachten voor quotum 625,17 910,34 450,00
jaarrekeningcontrole 121,00 0,00 0,00
overige kosten, kerkblad 100,00 146,92 130,00
bankkosten 232,29 287,86 380,00
saldo ondersteuningen personen 62,68 0,00 0,00
ouderenwerk 268,73 851,19 650,00
vakantiekosten doelgroep 2.100,00 2.850,00 2.250,00
bezoekwerk 34,30 0,00 0,00
overige kosten diaconaal werk plaatselijk 115,00 3.566,00 2.350,00
aanvullende bedragen op doorzendcollecten 20,00 0,00 0,00
overige bijdragen regionaal/landelijk 215,00 0,00 350,00
aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 500,00 300,00 0,00
afdracht bijdragen inzake noodhulp 0,00 0,00 2.500,00
overige bijdragen wereldwijd 0,00 0,00 2.000,00
diaconaal plaatselijk (in relantie met 84 groep) 1.780,45 655,00 300,00
diaconaal regionaal/landelijk 510,00 256,00 0,00
diaconaal wereldwijd 4.150,00 570,00 0,00
diaconaal noodhulp 100,00 780,00 0,00

12.483,70 12.859,77 12.810,00
Resultaat 7.273,35 -6.347,29 -5.710,00
Liquide middelen 31 dec 2023 161.987,36
Baten 2024 6.512,48
lasten 2024 -12.859,77
Liquide middelen 31 dec 2024 155.640,07
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